
Jrg.23-nr.20 

Zondag 7 januari 2024 – 10.00 uur 
liturgische kleur is groen 

1e zondag na Epifanie 

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
 
voorganger  ds. Ben Heijting 
lector   Jeanine van den Steenhoven 
organist  Hans van de Weg 
ouderling  AnneMarie van de Weg  
diaken   Annet de Vries 
koster  Gert van Bemmel 
 

Uw gaven worden gevraagd voor 
1. Samen Dordt/Broodnodig 
2. Wijkkerk 
3. Toekomst van de kerk 
 

☺ Nevendienst Janneke van der Schelde 
☺ Crèche  Er is geen oppas i.v.m. de kerstvakantie  

 
 

Bij de dienst 
Het is vandaag de zondag van Epifanie of Verschijning en dat houdt in dat we vieren 
dat God zelf in Christus in onze wereld is verschenen met als gebruikelijke lezing 
Matteüs 2: 1-12. Je kunt Epifanie ook zien als een omschrijving van Kerst. Het is een 
andere manier van spreken maar feitelijk gaat het over hetzelfde: of je nu spreekt 
over de geboorte van Jezus of over de komst/verschijning van Christus in deze 
wereld. In de Oosters-Orthodoxe kerken viert men deze week met Epifanie de 
geboorte van de Heer. De apostel Paulus gaat nog wat verder als hij kribbe en kruis, 
Pasen en Pinksteren ziet als één grote beweging van vernedering en verhoging. Zo 
spreekt hij er over in zijn brief aan de Filippenzen, met behulp van een christelijke 
hymne. Misschien komt Paulus’ benadering, gewend als we zijn aan de stal en de 
herders, kaal over. Of brengt hij juist kort en goed de essentie van Kerst voor het 
voetlicht? Paulus spreekt er in elk geval persoonlijk over en nodigt ons uit daarin 
mee te gaan.       
ds. Ben Heijting 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
Woord van welkom  

Inleidend orgelspel         
  

- VAN BUITEN NAAR BINNEN - 
 

- De gemeente gaat staan – 
Stil gebed 
Aanvangslied   Psalm 72: 1,2 en 4 
 

Bemoediging en groet 
 

   - De gemeente gaat zitten – 
 

Kyriegebed  responsie Lied 299b 
Glorialied   Psalm 72: 6 en 7 
 

Aandacht voor de kinderen 
Kinderlied   “Wij gaan voor even uit elkaar” 

 

-  De kinderen gaan naar de kindernevendienst – 
 

DE SCHRIFT 
 

Gebed om de Heilige Geest  
1e Schriftlezing:  Filippenzen 2:5-11 
Lied hierbij:  Lied 488  
2e Schriftlezing:  Matteüs 2: 1-12  
Lied hierbij:  Lied 517: 1 en 2  
 

Uitleg en verkondiging 
Kort orgelspel 
Lied in antwoord Lied 517: 3,4 en 5  
 

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 
 

GEBEDEN EN GAVEN  
 

Berichten vanuit de gemeente 
Toelichting op de gaven en inzameling 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 

- VAN BINNEN NAAR BUITEN - 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 

Slotlied  Lied 494  
 

Heenzending en zegen 
Gezongen antwoord: Amen, amen, amen. 
Orgelspel 
 

 
 

Voedselbank  
In de maand januari is het inzamelen van gedroogde peulvruchten en 
groenten/peulvruchten in blik of zak. Zie ook het aanvullende bericht 
verderop. 



Collectedoel diaconie: Samen Dordt - Broodnodig. 
Vrijwilligers delen op dinsdagavond tussen 18.30 uur en 19.30 uur aan (ex-)dak- en 
thuisloze en eenzame mensen in Dordrecht een broodje warme knakworst en soep 
uit. Eventueel ook eerste levensbehoeften als fruit, drinken en kleding/schoenen. 
Naast het uitdelen wordt een luisterend oor geboden. Met enige regelmaat ontstaat 
een diepgaander gesprek, wordt er gesproken over de mogelijkheden om van de 
straat en van een verslaving af te komen en verwijst men door naar instanties waar 
professionele hulp geboden kan worden. De belangrijkste missie op zo’n avond is 
iets laten zien van Gods liefde en aandacht. 
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de 
Wilhelminakerk-Petruskapel-app of naar 
NL28RABO0134939840 tnv PGDD onder vermelding van 
Wilhelminakerk-Petruskapel 7 januari 2024. 
Namens de diakenen Willemien de Mol 
 

Scan de QR code en maak uw bijdrage over 
U kunt ook gebruik maken van de kerk app of uw bijdrage 
geven in de collectezakken 

 
Voedselbank. 
Zoals diaken Fenneke van Hasselt vorige week al aankondigde zamelen we in de 
maand januari peulvruchten en groenten in blik (niet in glas) in. 
Bij de voedselbank deden we navraag waaraan verder nog behoefte is. 
Er is een groot tekort aan drogisterijproducten. Tandpasta, douchegel, shampoo, 
deodorant. Het zou heel fijn zijn als we daar ook in zouden kunnen voorzien. 
De winkelwagen staat klaar in de hal voor alle goede gaven. 
Hartelijk dank alvast. Annet de Vries, diaken 
 
Geluid.  
Helaas was het geluid van de afgelopen kerkdiensten niet goed. Dat vind ik heel 
jammer. Er is door een aantal mensen overleg hierover geweest en een aanpassing 
gedaan. Hierdoor moet het geluid van de uitgezonden kerkdiensten weer optimaal 
zijn: helder en duidelijk hoorbaar. Is dat toch niet het geval?  Graag hoor ik dat dan 
van u. Anneke van Bleek, scriba 
 
Opruimen Kerststal. 
Dinsdag 9 en woensdag 10 januari 2024 is het helaas weer zover. De beelden 
worden ingepakt en in de diverse spelonken verstopt tot december, de kerstboom 
van de versiering ontdaan, de zuilen verliezen hun guirlandes en de planten mogen 
weer naar huis. 
Even praktisch: We beginnen beide dagen om 10.00 uur. Het is een hele klus dus 
alle hulp (al is het maar voor een uurtje) is welkom. 
De planten kunnen zondag 7 januari na de dienst  al meegenomen worden. 
Even aanmelden bij de kerststalmensen is aan te bevelen. 
Annet, Christa, Marijke, Rineke en Willemien. 
 
Kerkelijke agenda 
zo 14  jan 2024    10.00 u  Wilhelminakerk – ds. Evelien Plaisier 
                                           Petruskapel – ds. Goverts  
  



Bij de dienst in de Petruskapel 
Het is de eerste zondag in het nieuwe jaar en die zondag kent 
vele tradities. Die van de drie koningen bijvoorbeeld, waarvan 
de gedenkdag 6 januari is. Of de lezing gaat over de vlucht naar 
Egypte, of de lofzang van Zacharias. Maar in de meeste 
gevallen staat het begin van Jezus’ publieke optreden centraal. 
Zoals de bruiloft te Kana of het verhaal van de 12-jarige Jezus 
in de tempel. Wij lezen vanochtend Marcus 1, 9-13 over de 
doop van Jezus en de verzoekingen in de woestijn die daarop volgen. 
Het is Johannes de Doper die als een heraut voor de Here Jezus uitgaat. Zoals in 
Jesaja beschreven staat. Hij roept de mensen op tot bekering om vergeving te 
kunnen krijgen van hun zonden. En hij doopt ze. Door onderdompeling in de 
Jordaan. Op de grens van de woestijn die daar ook ligt, aan de ‘overkant’. Van 
heinde en verre komen de mensen naar hem toe, zo staat er. Het zijn barre tijden. 
Het land is bezet en het volk zucht onder zware lasten, en het moet dulden dat de 
Romeinse aquila, de adelaar, de tempel siert. En zoals zo vaak in barre tijden doemt 
dan de vraag op of ze hun God niet teveel links hebben laten liggen. Omdat ze druk 
waren met hun leven, met overleven. Druk met sociale contacten. Druk met de 
nieuwe cultuur en decadentie die de Romeinen ook meebrachten. Altijd uitdagend, 
in welke tijd je ook leeft. Maar het leven is zwaar geworden en dan reflecteert Gods 
volk op de grond van haar bestaan. Het samengaan en samenleven met hun God. 
Die ze verwaarloosd hebben. En de onderdrukking zien ze dan als straf voor de 
zonde. Zo gaat dat, ook nu vaak nog. 
Dat God niet straft, dat de ellende vooral ook een gevolg is van het eigen gedrag, 
dat realiseerde men zich toen net zomin als vandaag de dag. Want de wereld mag 
verloren zijn in schuld, het is niet zoals de Here God dat gewild en zich voorgesteld 
had. 
Ze trekken naar de woestijn, waar Johannes de Doper zich ophoudt. Het staat 
symbool voor de desolate toestand waarin het volk zich bevindt. Woestijn, midbar, 
staat voor ruig en verlaten gebied, waar vrijwel niets groeit, waar water en voedsel 
zeldzaam zijn. Het is ook de tohoe van de chaos, de toestand die ontstaat door de 
woeste ledigheid van Gods afwezigheid. Het is de plaats waar mensen 
teruggeworpen worden op de kernvragen van het menselijk bestaan. Waar ze 
geteisterd worden door twijfel, angst en onzekerheid. Waar de zoektocht naar de 
eigen identiteit en bezinning een aanvang kunnen nemen. 
En dan is daar ineens een man, uit het gehucht Nazareth. Zoon van God, maar er is 
nog geen mens die Hem kent. Geduldig staat Hij in de rij, net als alle andere 
mensen. Wachtend op zijn beurt. Een mens temidden van medemensen. Een mens 
zoals wij, helemaal. Maar waarom laat Hij zich dopen? Tot bekering en vergeving 
der zonden nog wel. Hij is toch mens geworden zoals wij, uitgenomen de zonde? 
Dat is ook zo, want Jezus wordt gedoopt zonder meer. Niet tot inkeer en vergeving. 
Lees de tekst er maar op na. In het gebaar doet Hij zoals alle mensen doen. Vanaf 
het begin staat Hij naast ons en niet boven ons. Maar wanneer de hemel dan 
openbreekt blijkt zijn bijzondere afkomst. De Geest daalt als een duif vanuit de 
hemel neer en God roept: Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou heb ik welbehagen. Het 
eerste deel van Gods genadewerk aan ons mensen staat op het punt te beginnen. 
De verlossing van de zonden. 
U allen een gezegend en vreugdevol 2024 toegebeden. 
ds. J.W. Schellingerhout, H.I. Ambacht 



 
 

Wilhelminakerk;  Blekersdijk 41,  3311LD,  Dordrecht,  tel. 078 6137925 
Petruskapel;  Plein 1940-1945,  3313CV, Dordrecht 

predikant:      ds. Evelien Plaisier   
past. werker:  vacant   
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 tel. 078-6176387.   E-Mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963. E-mail: anneidzinga@gmail.com   
wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel 
 In de omschrijving: soort betaling + WK of PK 
digitale WoZ Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com       (vóór donderdag 19.00 uur) 

 
 

 
Woensdag 24 januari 2024  
Henri Nouwen-lezing ‘Op Adem Komen’ door Jos Wienen. 
 
De 92ste geboortedag van priester en schrijver Henri Nouwen 
(1932-1996) wordt in Dordrecht, de Wilhelminakerk Blekersdijk 
41, herdacht op woensdagavond 24 januari 2024 van 20.00-
22.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur. 

 

Niemand minder dan Jos Wienen, burgemeester van Haarlem, zal de Henri 
Nouwen-lezing geven. Jos zal o.a. ingaan op ‘Wat kunnen wij allen, van jong tot wat 
ouder, met het erfgoed van Henri Nouwen?’. 
Jos is vooral bekend geworden als burgemeester van Haarlem. Eerder was hij 
burgemeester van Katwijk. Daarnaast is hij theoloog, historicus en een prominent 
CDA-politicus.  
 

Het programma luidt: 
19.50 – muziek 
20.00 – woord van welkom 
20.05 – inleidende muziek 
20.15 – introductie van Jos Wienen 
20.20 – DE HENRI NOUWENLEZING DOOR JOS WIENEN 
20.50 – muziek 
21.00 – pauze met koffie/thee 
21.20 – muziek 
21.25 – FORUM MET JOS WIENEN, LAURENT NOUWEN (BROER VAN HENRI)  

en  HELEN GAASBEEK (PASTOOR OUD-KATHOLIEKE KERK) 
21.55 – afsluitende muziek 
22.00 – afsluitend praatje en bedankjes 
22.05 – napraten onder het genot van een drankje 
22.45 – huiswaarts  
 

Voor meer informatie: stuur een mail via het contactformulier op de website t.a.v. 
Sybe de Lint.  
 

Met vriendelijke groet,  Werkgroep Henri Nouwen 
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